Orde van dienst voor de
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voorgangers: ds. Henriétte Nieuwenhuis, ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde
organist: Wessel Springer

Orgelspel

Stilte

Welkom

Aansteken van de kaarsen
Openingsvers

' Zoudt Gij mij ooit beschamen?
Eeuwig duurt uw ontferming.
Doe mij gaan op uw weg.'

Zingen: Lied 90a

1 O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,

bij U beveiligd is ons lot

en zeker ons verweer.

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,

altijd dezelfde, die Gij waart,

de God der eeuwigheid!

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;

ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht



in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Psalmgebed 103

Duren zal de liefde van God

voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen.

Hij roept mij weg uit het graf.

Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht,
oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet

dat wij zijn: stof van de aarde.
Zonsopgang is Hij, vergeving

wijd als het westen en oosten.
Mensen hun dagen als gras,

bloemen in open veld,

de wind waait, ze zijn verdwenen,
wie weet waar ze hebben gestaan.
Duren zal de liefde van God

voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen.

Gij zijt Gij

godheid barmhartig lankmoedig

overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.

Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige vader.

Gij kent ons toch '

Orgelspel
Overweging bij het lied 'Door goede machten'
Stilte
Zingen: 511
1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,

o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.



3 En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,

laat ons dan allerwege horen stijgen

tot lof van U het wereldwijde lied.

7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Lezing: Jesaja 65

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,

het komt niemand ooit nog voor de geest.

Er zal alleen maar blijdschap zijn

en groot gejuich om wat ik schep.

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad

en schenk haar bevolking vreugde.

Dan zal ik over Jeruzalem jubelen

en mij verblijden over mijn volk.

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn

die slechts enkele dagen leeft,

geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;

want een kind zal pas sterven als honderdjarige,

en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,

van wat zij planten zal geen ander eten.

Want de jaren van mijn volk

zullen zijn als de jaren van een boom;

mijn uitverkorenen zullen zelf genieten

van het werk van hun handen.

Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten

en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.



Zij zullen, met heel hun nageslacht,

een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg — zegt de HEER.

Orgelspel

Gebeden

Avondgebed

Heer, blijf bij ons,

want het is avond

en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk

aan de avond van de dag,

aan de avond van het leven,

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,

met uw woord en sacrament

Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven

in tijd en eeuwigheid.

Amen

Stilte

Onze Vader

Zingen: 150 a
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!



3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redkt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen:

God moge ons zegenen met volharding.
Hij moge ons zegenen voor elkaar.

God die nieuw is alle dagen,

hij make ons nieuw.

Hij geven ons toekomst en vrede.



